
 
 
 

 
 

Zuster Amandina alias Pauline Jeuris uit 
Schakkebroek heeft in november van de 
Herkse gemeenteraad de titel van ereburger 
gekregen. Pauline Jeuris, die in 1872 geboren 
werd in Schakkebroek en sinds 2000 als de 
heilige Amandina bij de Christenen bekend is, 
kreeg als eerste postuum de titel. Zij stierf als 
missiezuster in China op 9 juli 1900 de 
marteldood. 

Over de levensloop van Amandina is al heel wat 
inkt gevloeid. Er verschenen liefst negen boeken 
over haar, het eerste reeds in 1902, twee jaar na 
de dood van Amandina en haar zes medezusters 
martelaressen. De plaatsen waar ze bij ons 
woonde en vrienden had, werden nog niet expliciet 
besproken. 

In Schakkebroek en Terbermen woonde 
Paulineke als kleuter en tiener op drie plaatsen, 
waar ze telkens door de buren met veel 
vriendschap werd omringd.

 

 
De Hoekskenssteeg nr. 1 in de wijk Terbermen Toen haar 
moeder, Agnes Thijs, na een kortstondige ziekte overleed op 27 
oktober 1878, verhuisden Paulineke en haar drie jaar jongere zus 
Mathilde naar de Hoekskenssteeg, waar het echtpaar Jozef Celis1 en 
Elisabeth Jans2 zich over beide zusjes ontfermde. Het hoevetje was 
gelegen vlak tegen de Hoevenbeek, die de grens met Herk-de-Stad 
vormde3. Van hieruit ging Pauline, samen met de kinderen van de 
buren, te voet door weer en wind naar school bij de zusters Ursulinen 
in het centrum van Herk. Daar deed ze ook haar eerste communie. 
De toenmalige Hoekskenssteeg is nu de Groot Veldweg (zijweg in de 
Amandinaweg). 
De wijk Terbermen besloeg tot ca. 1945 een groot gedeelte van de 
huidige Amandinaweg, de Rode Kruisstraat, de Schopstraat, de 
Smolderstraat, de Terbermenweg en een stuk van de Schoolstraat. 

De wijk Schakkebroek 
Zeven jaar verbleven Pauline en Mathilde in het gezin Celis- Jans in 
Terbermen om dan opgevangen te worden in het gezin van Alfons 
Vanschoonbeek4 en Rosalie Jans5. Hun hoeve lag in de Wijerstraat 
(nu Amandinaweg), 150 meter verder dan het geboortehuis van 
Pauline. Haar naaste buren waren het echtpaar Gregorius Hendrix 
en Gertrude Borgers met hun kind Elisabeth, de hartsvriendin van 
Pauline6. Pauline ging te voet naar school in Herk. Ze deed er haar 
plechtige communie met haar jaargenootjes7. 

Pauline verbleef twee jaar bij het echtpaar Vanschoonbeek- Jans 
om vervolgens op veertienjarige leeftijd te gaan werken en wonen 
bij de Zusters Van Liefde (Witzusters) in Sint Truiden. 

1 “Schulen 04-09-1841 
2 “Schulen 28-12-1848 
3 Hun naaste buren waren Jacobus Boonen en Anna Senden (kinderen Leon, Marie Elisabeth en 
Lambertus); Joannes Vandikkelen en Elisabeth Roelans (kinderen Louis, Henricus, Elisabetha, Thérèsia, 
Ludovicia); Antonius Bex en Elisabeth Daniels (kinderen Thérèsia, Ludovicus en Leopoldus); Hubert 

Landerloos en Anna Bex (kinderen Gabriel en Catharina); Wilhelminus Bex en Ludovicia Bessemans (kinderen Carolus, Ludovicus en Jozef). 
4 “Schulen op 18-8-1849 
5 “Lummen op 18-3-1851 en zus van Elisabeth Jans 
6 Verder Theresia Vanmolle .weduwe van Bonaventure Cijpers Bonaventure (kinderen Dorothea, Ludovicus, Charles, Pierre Jan, Bona en Thérèse); Leonardus Maris en Catharina Knuts 
(kinderen Ludovicia, Feiix, Maria en Elisabeth); Egidius Mommen en Josephina Lelivre (kinderen Elisabeth, Juliana en Emien Vincent. 
7 Beckers Pauline, Bosmans Henricus, Celis Victorine, Claes Maria Emerence, Donné Leopold, Geraerts Alfons, Giraerts Ferdinand, Giraerts Maria Gregorine, Maris Anna Elisabeth, 
Menten Alfons, Mommen Elisabeth, Ottenborgs Amilia, Ponet Jozef, Reekmans Caroline, Reekmans Maria Thérèse, Roelans Marie Thérèse, Roosen Jozef, Ruymen Maria Mathilde, Rijx 
Maria Rosalie, Sampermans Anna Elisabeth, Schmitz Maria Antonia, Steegmans Jaeques Jozef, Stiers Maria Leonie, Swijsen Maria, Vanbergen Maria Clementine, Vanbrabant Guillaume, 
Vangeel Jean Louis, Vanwelkenhuyzen Leonie 

Gedachtenisprentje van de 
zaligverklaring van Amandina.

De palmtak in haar hand 
verwijst naar haar marteldood.

Deze foto werd 
gemaakt toen zuster 

Amandina naar China 
vertrok.

Iedereen kent dit huis als het Amandinahuis, vroeger 
genaamd het huisje aan de winterbeek in de 
Wijerstraat (nu de Amandinaweg). 
Hier werd Pauline op 28 december 1872 geboren. 


