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BLIJET IMMER GEDENKEN

de ziel van

René BORTELS

Soldaat bij het 11e Linieregiment van 't Belgisch Leger
Lid van den Bond van het H. Hart

geboren te Donk den 13 Februari 1921, overleden in
het Krijgshospitaal te Berck (Frankrijk) den 4 Juni 1940.

“ Niemand kan grooter bewijs van liefde geven, dan
degene die zijn leven voor zijne vrienden geeft. ,,

Dit woord van de H. Schrift is toepasseliik op
iederen soldaat die sterft in den dienst van het Vader-
land. Zoo ook op René die opgeroepen voor zijn
militiedienst, bezweken is in het hospitaal aan de zware
vermoeinissen van de krijgsverrichtingen.

Voor zijn vader was hij een laatsten steun, een troost
in de zware beproevingen die hem getroffen hebben.
Innig voelen wij mee in zijn smart. Voor ons allen was
hij ¢en voorbeeld van kinderlijke liefde en godsdienstig-
heid : zijne gedachtenis zal bij ons in eere blijven en
zijne deugden wezen ons ter navolging gesteld.

Op vreemden bodem rust hij nu, verre van vader.
familieleden en vrienden, maar op zijn graf verrijst het
kruis, waarin de opstanding der dooden gelegen is.
Dit weze voor ons allen een troost in de smart. Eens-
daags zal het blijde wederzien in het Eeuwig Vader-
land alle getrouwen weer vereenigen.

Dierbare vader, familieleden, vrienden en wapen-
makkers, in de eindoverwinning der rechtvaardigen
stellen wij allen onze hoop. Weent niet gelijk degenen
die geen hoop hebben. Vergeet mij niet, maar blijft mij
indachtig in uwe gebeden,

H. Hart van Jezus, bescherm Belgié. (300 d. afl.)

De plechtige lijkdienst zal plaats hebben in de
parochiekerk van Schulen, Maandag 8 Juli te 10 uur,
de vigilién te half tien.

Herk-de-Stad, drukkerij Brems.

Frederik - roepnaam René - Bortels (°Donk 13 februari 1921 -+Berck Plage 4 juni 1940) woonde in
Schulen. 19 jaar, rekruut zonder veel opleiding, was hij ingedeeld bij het 61st Linie, een
ontdubbeling van het 11¢ Linieregiment van het Belgisch leger. Tijdens de Blitzkrieg werd René bij
het terugtrekken richting Frankrijk in Dour erg ziek en diende hij in het krijgshospitaal van Berck-
Plage, tegenwoordig Berck-sur-Mer, te worden opgenomen. Hij stierf er op 4 juni 1940. Zijn ouders
Joseph Bortels en Leonie Dendas kregen enkele maanden nadat hun oudste zoon Laurent
Ludovicus (°Donk 13/08/1919 - *Tessenderlo 28/03/1940) overleden was in juni van dat jaar het
bericht dat hun jongste zoon dood was. Hun derde kind Germaine Melania Theresia Bortels
(°Schulen 25/11/1927 - *Schulen 02/06/1928) was slecht 6 maanden oud toen ze overleed.

Zijn lijk werd op 7 juli 1940 in Berck opgegraven en naar Schulen overgebracht waar hij de
volgende dag opnieuw begraven werd. Zijn naam staat genoteerd op de gedenksteen voor de
oorlogsslachtoffers in de muur van de Sint-Jan-Baptistkerk aldaar.
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