Jan Louis Vandereyt (1895 - 1971)

Blijvende herinnering aan
de heer Louis VANDEREYT
echtgenoot van
mevrouw Rozalie JORIS

lid van de Bond van het H. Hart en van
andere godvruchtige verenigingen,

geboren te Herk-de-Stad op 9 augustus 1895 en
godvruchtig in de Heer overleden te Schakke-
broek, gesterkt door het sakrament van de
zieken.

Hij ging van ons heen op 23 december 1871

Na een pijnlijke kwaal, die hij gelaten droeg,
is hij stil en vroom van ons heengegaan, te-
vreden zoals de natuur, die nu rust zoekt in
de vroege ochtend van de nakende winter.

Hi] was voor iedereen een cerlijk en recht.

Hij beminde de Heer, diende hem voorbeeldig
en was steeds paraat als bondslid en als trouw
misganger.

Hij was voor zijn gezin, zijn echtgenote, zijn
kinderen en kleinkinderen een echte -vaders.
Hij hield van hen, bewonderde hun werkleven
en was een voorbeeld op alle gebied.

Goede vader,

wij danken U voor uw schoon leven en beloven
U in die goede geest voort te leven en te
werken.

Liefste kinderen, kleinki n en
familieleden, ik dank U voor uw mateloze ge-
negenheid, opoffering en opbeurende bezoeken
vooral gedurende mijn ziekte. |k vond het le-
ven de moeite waard dank zij U allen. Nu
vraag ik voor U, de hulp van de Heer, om
blijgezind verder te doen tot we elkander zul-
len weerzien.

H. Hart van Jezus, bescherm ons allen.
Gelukzalige Amandina, help ons.

vaardig man, steeds bekommerd om zijn werk —
en het welzijn van de anderen. Zo wist hij de
stille genegenheid van eenieder te veroveren en
met een blije kwinkslag maakte hij het leven
van zijn vele vrienden draaglijk en aangenaam.

Om uw vrome deelname aan de Eucharistie-
viering en uw oprecht meevoelen danken
U welgemeend :

de families VANDEREYT, JORIS, VANDEN-
Hij hield van de natuur, van de seizoenen, die DUCHK; @n: ROELANS:
hem jeder jaar de kracht gaven om te herleven g

en sterk te zijn, ook al voelde hij sinds enkele drukw. jos lenaerts, schakkebroek
maanden het afscheid naderen van alles wat begrafenissen matterne, rummen

hem zo dierbaar was. drukkerij weyens-brems, herk-de-stad

Het is wat merkwaardig waarom Jan Louis Vandereyt ("Herk-de-Stad 9 augustus 1895- *Herk-de-
Stad 23 december 1971) die pas in 1971 overlijdt in deze steen gebeiteld staat.

Tijdens de oorlog zijn Vandereyt Louis et Vandereyt Alphonse, sont au service en qualité de valets de
ferme de Mr. Ectors Theodore qui exploite une ferme de 55 hectares.

Hij wordt weggevoerd te samen met zijn broer Alfons, naar Munster en Ortdruft- Kassel. Hier
blijven ze 11 maanden ( 2 december 1916 - 4 november 1917 ).

Misschien was hij ten tijde van de oprichting van het monument vermist of zat hij ergens zonder
medeweten van de familie opgesloten in een ander kamp.

Jan Louis Vandereyt was de zoon van Pierre Jean Vandereyt (°28 februari 1851 - *Herk-de-Stad 24
oktober 1917) en van Marie Philoméene Vandendijk (°Weyer 26 oktober 1863 - + Herk-de-Stad
(Schakkebroek) 25 augustus 1933. Hij was gehuwd met Rozalie Joris (°6 februari 1897 - +).
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