
LOUIS POLLARIS 
 °Herk-de-Stad 10 april 1918 - +Kiewit 5 september 1944 

 

 

 

Na de plechtigheid in Kiewit op 16 september 1944, werden de lichamelijke overschotten van Raymond Van Wing, Louis Pollaris, 
Florent Pollaris en Marcel Vanerum overgebracht naar Herk-de-Stad om hier begraven te worden. Aankomst op het kerkhof. 

 

 
 

 

Louis (links) en Florent (rechts) Pollaris, op het oorlogsmonument van Herk-de-Stad, hieronder links, lijkt een gespiegelde weergave 
te staan van bovenstaande foto. Rechts het monument aan de Zeven Heldenlaan. 



  

 
 

 

 

 

Beiden werden in 1940 opgeroepen. Enkele maanden later werd hun vader Frederik tijdens de 
beschieting van Herk door de Belgen op 13 mei 1940 aan zijn woning gedood. 

 

 

 

In 1943 sloten beiden zich aan bij het Geheim Leger en 
namen ze met hun kompanen van de sectie Herk-de-Stad 
in september 1944 deel aan de actie in Kiewit. 
De wapendropping die verwacht werd kwam er niet, 
erger nog, Duitsers stormden het domein op en 
omsingelden het kasteel. Redden wie zich redden kon, 
Theodoor Peeters werd eerst gevangen genomen en 
werd afgevoerd. Een eerste groep verzetsmannen kon 
vluchten, een tweede groep met Florent en Louis Pollaris 
geraken niet tijdig weg. Ze werden ter plekke 
gefusilleerd.  
Moeder Pollaris was haar man en zonen kwijt. Twintig 
jaar later was de steun waarop ze recht had van 
bovenhand nog steeds niet in orde. 
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