MARCEL VANERUM

°Herk-de-Stad 11 oktober 1922 - +Kiewit 5 september 1944

BID VOOR DE ZIELERUST
VAN
DEN HEER MARCEL VANERUM
LID VAN B. N. B,
GEBOREN TE HERK-DE-STAD, DEN 11 OCTOBER 1922
EN GEVALLEN DEN 5 SEPTEMBER 1944 OP HET
VELD VAN EER TE KIEWIT - HASSELT.

Gelijk het den Heer behaagd heeft, zoo is het
geschied ; dat de Naam des Heeren gezegend zij !

.‘.

Niet lang mocht hij tusschen ons blijven. In den
vollen bloei van zijn jong leven werd hij ontrukt
aan de liefde der zijnen.

Hij trok op om land en koning te dienen en viel
als een di 1d. Het h te offer heeft hij
gebracht, en daarom zal God hem beloonen.

Duurbare Quders, Broeders, Scheonzuster en
Bloedverwanten, treurt niet over mij. Bedenkt, dat
zij die voor een groote zaak sterven, nooit falen.
Bidt voor mij opdat de Heer mij genadig weze en
wij elkaar in den hemel mogen weerzien.

Laten wij bidden. Geef, smeeken wij U. almach-
tigen God, dat de ziel van uw dienaar, die uit
deze wereld ging, door de kracht van dit offer,
gezuiverd en van ziin zonden ontslagen, barmhar-
tigheid en de eeuwige rust vinde . Door Christus
onzen Heer. Amen

Heilig Hart van Jezus, hoop van diein U sterven,

ontferm U over ons.

Z.oet Hart van Maria, wees ons heil.

Drukk. | Vanheukelom, Herk-de-Stad




Marcel was een beloftevolle voetballer toen hij zich in 1942 aansloot bij het verzet.

Hij maakte zich verdienstelijk in het verspreiden van anti-Duitse propaganda en de sluikpers. Hij
verspreidde La Libre Belgique en Vrij Volk. Als weerstander werd hij omschreven als
onverschrokken en koelbloedig.

Met andere verzetsmensen uit Herk-de-Stad nam hij op 5 september 1944 ook deel aan de actie in
Kiewit. Hij zat tesamen met de gebroeders Pollaris in het tweede groepje dat gevat werd door de
Duitsers en werd eveneens ter plekke gefusilleerd.

Veel volk op de begrafenis van de gebroeders Louis en Florent Pollaris, Raymond Van Wing en Marcel Vanerum op 16 september
1944. Alle namen staan ook op het monument van het Geheim Leger in Kiewit.

==

In 1946 werd dit monument officieel ingehuldigd tijdens
‘de eerste herdenking van Dolle Dinsdag, 5 september 1944.

1946: inhulding monument in Kiewit
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