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Na zijn inlijving in het leger in 1940, sloot hij zich op vraag van Georges Vanisterdael aan bij de 
B.N.B., de Belgisch Nationale Beweging, het later Geheim Leger.  

In de hoedanigheid saboteerde hij ondergrondse telefoonverbindingen, maakte hij de kabel aan de 
brug van Herk onklaar terwijl de Duitsers er op wacht stonden. Hij zat ook in het tweede groepje 
van de broers Pollaris en Vanerum in Kiewit en werd eveneens gefusilleerd 

Zijn vrouw, Paula Vangeel, noemt haar dochtertje die op 25 oktober 1944 werd geboren 
Raymonde, naar haar vader die enkele weken eerder gestorven was door de kogels van de 
Duitsers. 

 

 
 

Begrafenis op 16 september 1944 van de gebroeders Louis en Florent Pollaris, Raymond Van Wing en Marcel Vanerum. In 1950 werd 
het Oorlogsmonument op het kerkhof van Herk-de-Stad ingewijd. Raymond zijn naam staat ook op het monument van het Geheim 
Leger in Kiewit. 
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