Familie Buset gezien door fotograaf Louis Strauven (1889-1956)

IN DE KLEINE WINST
F.BUSET ESTAMINET

Een foto uit 1914

De Familie Felix Buset woonde in dit pand met links een kruidenierszaak,
rechts een estaminet, een staminee een café op de hoek van de
Zoutbrugstraat en het Wendelenplein, nu de Volksmacht. een
bedrijvigheid werd in die tijd al spoedig gecombineerd met een café,
kwestie van een centje dag en ’s avonds bij te verdienen. Het huis was
betrekkelijk nieuw. De vorige woning werd in 1904 door bliksem getroffen
en diende heropgebouwd te worden zoals we in “T Nieuws Van Der Week!
kunnen lezen.

Verleden zondag? brak een onweder boven onze stad los. Terwijl ieder angstig het
oor leende aan de elkander snel opvolgende donderslagen, hoorde men eensklaps,
rond half tien een herhaald geroep van "vuur! vuur!". Kort daarop luidde de

! Nieuws der week 31 juli 1904

noodklok. Uit alle huizen stormde men de straat op. Het vuur steeg uit het dak van
't hoekhuis toebehorende aan Mr Wouters, griffier en bewoond door Mr Anciaux-
Buset. De wind voedde zodanig de vlammen dat het gebouw in een oogwenk het
uitzicht van een vuurpoel aanbood. Aan redden of blusschen viel niet te denken.
Alleen diende er gewerkt om het aanpalend huis van 't vuur te vrijwaren. Dat
lukte, dank aan de behendigheid onzer pompiers die veel moed toonden en zich
opperbest van hunne taak kweten, en weldra het vernielend element beperkt
hadden. De toeschouwers insgelijks steken eene werkzame hand bij. De schade is
door de verzekering gedekt.

Vermoedelijk huurde dus ook de familie Felix Buset dit huis.

2 Zondag 24 juli 1904






Detail foto woning van Felix (vader van Emile) Buset met in het midden Mevrouw Florentine Lurquin met haar 3 kinderen, Felix Buset met sigaar, en twee
dames.



Emile Buset in de studio van Louis Strauven

Emile Buset met zijn hond Emile Buset ter gelegenheid van zijn plechtige communie



