Zuster Amandina (1883 - 1961)
Maria Daems
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GEDENKT IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN

Eerwaarde Zuster AMANDINA

vau de Christelijko Schiolen
van de H. Jozef Calasanz to Vorselasr

in de wereld

Maria DAEMS

Geboren te Westmalle 2 sepl. 1883
In "t Rloosster getreden 20 sepl. 1858
Geprofest 18 sepl. 1goO
Godvruchtig overieden te

Westmalle 2 april 1661

Gesterkt door de laatste HH. Sacramenten.

Op de roepstem van de Goddelijke Bruidegom ant-
woordde Zuster Amandina met Maria in de volle bhijheid
van haar jeugd : ™ [k ben de dienstmaagd van de Heer,”

Moedig en opzeweke stond ze meer dan 4o juren als
religicuze opvocdster te midden van de jeugd. Dezield
mel vurige apostelijver spande ze haar keachton in om baar
leerlingen te vormen tot con vroom godsdivastig leven.

De zeven Jaatste jaren van haar verdienstvol leven
bracht ze door in het Rusthuis. Door verzwakking van de
ogen was ze verhinderd om mog lichamelijke bezigheden
waar te nemen. Ze legde zich tos op veelvuldig gebed,
De rozenkrans was haar dierbaar. Aizo lereidde ze zich
yoor tot de komst van de Heer. Onverwacht werd ze op
het schone paasfeest ten hemel geroepen om er 1n de stoet
van de Maagden het biijde Alleluia te zingen tot iof van
het verheerhjkte Lam,

Dierbare Broeder, Zuster en Familicleden, geliefde
medezusters, uw belangen neem ik mee naar de hemel en
beveel ze aan Maria, de grote Middelares van alle ge-
naden. Bidt voor mnij,

Jezus, Mana, Jozef,

Barmhartige Heer Jezus, geef haar de ceuwige rust.




