
De Congregatie van de Allerheiligste Verlosser    

Is de vertaling van  Congregatio Sanctissimi Redemptoris, C.Ss.R.,  een katholieke internationale 

congregatie van religieuzen, die ook bekend staat als de redemptoristen. Het devies van de 

congregatie luidt : Copiosa apud Eum redemptio (Bij Hem is overvloedige verlossing, Psalm 130). 

De congregatie werd in 1732 gesticht door de Heilige Alfonsus-Maria de Liguori in het toenmalige 

koninkrijk Napels te Scala bij Napels. Het doel van deze congregatie is evangelisatie tussen de meest 

verlatenen. In 1749 werd ze een exempte pauselijke congregatie. Vooral door toedoen van Clemens 

Maria Hofbauer (1751-1820) verbreidde de congregatie zich buiten Italië. 

De congregatie telde in 1971 ruim 8000 leden, waarvan ongeveer 250 in de Nederlandse provincie en 

ongeveer 450 in de Belgische provincies. Anno 2005 telt de congregatie 5500 leden, verspreid over 

de vijf continenten en 77 landen. 

Hoewel de redemptoristen al sinds 1830 in België gevestigd waren, werd in 1841 een Belgische 

provincie opgericht, die sedert 1961 opgesplitst is in een Vlaamse en Waalse provincie. In Vlaanderen 

hebben de redemptoristen huizen in Jette, Essen, Gent, Brugge, Leuven en Roeselare. De Belgische 

provincie behoorde aldus bij de eerste die volgens de nieuwe provinciale structuur werden opgericht 

per decreet van Paus Gregorius XVI op 2 juli 1841. Vanuit de Belgische Provincie werden 

verschillende vice-provincies opgericht, waaronder de Nederlandse. De Belgische redemptoristen 

waren bovendien erg actief in de missionering op andere continenten en richtten in 1844 de 

Belgische Provincie Baltimore (USA) op. Nadien volgden ook Franstalige vice-provincies in Oost-

Canada (Québec) en de Antillen. Met de uitbreiding van de missionering naar West-Canada - in de 

provincies Manitoba en Saskatchewan - ging ze zich specialiseren in het apostolaat bij de Grieks-

katholieke Oekraïners die sinds het einde van de 19de eeuw massaal naar Canada en de VS 

emigreerden. Dit vereiste de overgang van vele paters, in navolging van Achille Delaere, naar de 

byzantijnse ritus, en leidde op termijn tot de oprichting van een Belgische vice-provincie in Oekraïne 

in 1913. 

Vanaf 1 augustus 2005 zijn de Nederlandse en Vlaamse provincies opgenomen in een nieuwe 

internationale provincie, die de naam kreeg van ‘provincie Sint Clemens’. Deze provincie omvat de 

voormalige Nederlandse, Zwitserse, Vlaamse en Noord-Duitse provincies. Het provincialaat van de 

nieuwe provincie bevindt zich in het Redemptoristenklooster in Wittem. 


