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’T Nieuws der week – Achtste jaargang  Nr. 37 – 13 September 1908 
          

Verloving. - Onze vriend, Mijnheer Notaris Zacharie Warnants, gemeenteraadslid onzer stad, 

commissaris der stedelijke Harmonie, onder-luitenant van ons Pompierskorps en onder-voorzitter 

van de St-Jozefs' Ziekenkas, gaat het jongmansleven vaarwel zeggen en het huwelijksbootje 

instappen met Mejuffrouw Celine Lhonneux, van St.-Georges1. 

Wij wenschen het jeugdige paar veel geluk en zegen voor de toekomst!  

 

’T Nieuws der week – Dertiende jaargang  Nr. 47 – 22 November 1913 
          

De nieuwe burgemeester.- Woensdagnamiddag is de tijding, waarvan wij reeds gewag maakten, 

toegekomen: M. Warnants, notaris, is burgemeester benoemd. Dit nieuws was geene verrassing. 

Immers algemeen was het gekend dat M. Warnants - M. Enckels wien men het burgemeesterschap 

had aangeboden, verlangde niet te aanvaarden uit hoofde zijner ambtsbezigheden - als dusdanig was 

aangeduid. 

De tijding werd met algemeene blijdschap vernomen. Inderdaad, M. Warnants die nauwelijks 

eenige jaren in ons midden verblijft heeft door zijn vriendelijken en minzamen omgang met groot 

en klein eenieders vertrouwen en genegenheid weten te winnen. Jammer dat het oogenblik zijner 

benoeming M. Warnants op reis was. 

Zoo kwam het dat Vrijdagavond de Harmonie met bestuur, leden van den gemeenteraad, enz. 

omringd van een talrijke toeloop van volk, aan de tramstatie den nieuwen burgemeester stond af te 

wachten.  

Wanneer M.Warnants van den tram stapte dreunde er eensklaps een krachtige brabançonne, 

donderende kanonschoten weerklonken, terwijl gelukwenschen den nieuwen burgervader werden 

aangeboden en er aanhoudend geroepen werd: Leve M. den burgemeester! En dan, muziek voorop, 

werd stoetsgewijze de ronde gemaakt van de markt en zoo naar de woning van den burgervader. 

Hier nam M. Warnants het woord en verklaarde al te doen wat mogelijk is om den voorspoed en den 

vooruitgang onzer gemeente te bewerken.  

Vervolgens liet de Harmonie nog eenigen tijd hare blijde tonen over de stad weergalmen opdat 

iedere Herckenaar het weten zou: Herck-de-Stad heeft wederom zijn burgervader. 

 

’T Nieuws der week – Dertiende jaargang  Nr. 49 – 6 December 1913 
          

M. Warnants, onze nieuwe burgemeester, heeft verleden Vrijdag in  de  handen  van  den  

Gouverneur  zijnen  eed  afgelegd. Proficiat. 

 

’T Nieuws der week – Veertiende jaargang  Nr. 15 – 11 April 1914 
          

Sterfgeval. - Onze geachte Heer notaris en burgemeester Warnants wordt in zijn teederste gevoelens 

diep getroffen door het overlijden van zijn dierbaar dochterken Emilie, Emerence, Ghislaine, Rosa, 

alhier aan de liefde van ouders en zustertjes ontnomen in den ouderdom van 2 jaar en 2 maanden.  

Wij bieden M. en Mme Warnants onze kristelijke deelneming aan.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Saint-Georges-sur-Meuse, provincie Luik 



’T Nieuws der week – Zestiende jaargang  Nr. 14 – 3 April 1920 
          

HERCK-DE-STAD. - Verleden Zaterdag omstreeks 11 uren voormiddag, overleed alhier kalm en 

zacht in den Heer, na eene langdurige ziekte, in den ouderdom van slechts 37 jaren, Madame 

Zacharie Warnants, geboren Celine Lhonneux. 

Alhoewel er sedert eenigen tijd geringe hoop op genezing overbleef, toch verbeidde men niet dat 

het einde zoo nabij was.  

Gedurende lange maanden werden alle mogelijke middelen aangewend, om de dierbare overledene 

voor deze wereld te behouden. Doch nutteloos. Noch de beste en teederste zorgen, noch de frissche 

, versterkende zeelucht, noch de uitgezochtste middelen der geneeskunst, brachten verbetering in 

haren toestand ; noch gebeden, noch de dagelijksche communies harer twee oudste dochtertjes 

vermochten de Goddelijke Voorzienigheid op haar raadsbesluit te doen terugkomen. Madame 

Warnants, de brave en beminde dame, is niet meer.  

Nauwelijks een tiental jaren in ons midden, had Madame Warnants de achting en de genegenheid 

verworven van allen die haar kenden. Haar innemend, zachtaardig karkakter trok iedereen tot haar 

en deed haar lief hebben, hoogachten en waardeeren.  

Tijdens de bange oorlogsjaren stond de geachte overledene haren echtgenoot, in het vervullen van 

zijn burgemeestersambt trouw ter zijde. Zo zien wij haar op den onsterfelijken 2 December 1916 ‘s 

morgens reeds te Hasselt en bemerken er haar nog in den laten avond op het bureel van het Rood 

Kruis, alwaar zij met veel belangstelling kwam vernemen naar degenen, welke in ballingschap 

zouden vervoerd worden. Ongetwijfeld gevoelde M. Warnants in die bittere dagen zich 

aangemoedigd en gerugsteund door zijne geliefde gade, om kop te bieden aan de bevelen en 

vitterijen zonder einde eener vreemde macht.  

In den persoon van Madame Warnants verliezen de armen en noodlijdenden eene ware 

beschermster en eene echte weldoenster. God alleen weet wat al goed zij deze, in haar kortstondig 

leven ongekend en onopgemerkt deed ; want bij voorkeur ging haar gulden hart waar lijden en 

armoede te leeningen was. 

Jammer dat zulke edele wezens zoo vroeg moeten heengaan. Doch , richten wij onze blikken 

hooger. Voorzeker zal Madame Warnants in den Hemel reeds het loon hebben verkregen van haar 

voorbeeldig leven en hare zeer stichtende dood.  

Haar aandenken zal in zegening  blijven bij allen die haar gekend hebben.  

Verleden Woensdag, te 11 uren had de plechtige lijkdienst plaats onder eenen zeer talrijken toeloop 

van vrienden en kennissen.  

Na den dienst werd het lijk overgebracht naar Stockay a/M2 alwaar het, in den familiekelder werd 

bijgezet.  

“ ’t  Nieuws der Week” biedt den heer Burgemeester Warnants en familie zijne christelijke 

deelneming aan, in het groot verlies dat zij ondergaan.  

 

 

                                                 
2 Deelgemeente van Saint-Georges-sur-Meuse, tegenwoordig met een industrieel karakter. 

 


